29TWD2- Ouderbrief

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 29, aflevering 2

Aan de ouders/verzorgers,

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de
methode Trefwoord. ledere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een
tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die
daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt Trefwoord verschillende
thema'’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
tweede aflevering van 20 november 2023 t/m 9 februari 2024 zijn dat de volgende thema'’s:

Veel of weinig? (week 47 en 48)

Inhoud: Over meer of minder bezit en de kloof tussen arm en rijk. Over het verlangen naar
meer en tevreden zijn met genoeg.

Bijbel: Amos wordt profeet; Een kloof tussen arm en rijk (Amos 1 en 2); Amos klaagt de
machthebbers aan; Amos roept op tot gerechtigheid (Amos 7 t/m 9).

Samen (week 49 t/m 51)

Inhoud: Over wat we samen doen, samen vieren, samen delen. Over wat gemeenschapszin
van ons vraagt en wat het ons biedt.

Bijbel: Blij bericht voor Elisabet en Maria; Geboorte van Johannes (Lucas 1); Geboorte van
Jezus (Lucas 1 en 2).

Dat wordt wat! (week 2 t/m 4)

Inhoud: Over pessimistische of juist hoopvolle verwachtingen. Vooroordelen ten aanzien van
mensen en groepen. Over geloven in de mogelijkheid om te groeien.

Bijbel: Een domme zaaier (Mattels 13, 24); Schulden terugbetalen (Mattels 18, 23); De
boom zonder vruchten (Lucas 13, 1); De talenten (Mattels 25, 26); Het mosterdzaadje (Lucas
13, 18); Een vriend in de nacht (Lucas 11, 5).

Vredelievend (week 5 en 6)

Inhoud: Over meningsverschillen en andere conflicten. Over hoe we de vrede lief kunnen
hebben en kunnen opkomen voor elkaar.

Bijbel: Genezen op sabbat (Mattels 12, 9); De ene wang, de andere wang (Mattels 5, 38); De
balk en de splinter (Mattelis 7, 1); Valse profeten (Lucas. 11, 44).

In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Dat wordt wat!’ (8 t/m 26 januari).

Een heel nieuw jaar, we gaan ervoor! En daarna lente, ook zo fijn.

Dat wordt wat! 'k Heb er zin in, hoor! We spelen buiten op het plein.

Er komt vast sneeuw. Een leuk idee. Dat wordt wat hoor, dat nieuwe jaar.
Dan kan ik lekker met de slee. Leuk en gezellig met elkaar!

Dit versje voor de onderbouw geeft aan waar het thema om draait en hoe jonge kinderen er
vaak in zitten. Ze kunnen spontaan, vol verwachting, nieuwsgierig en enthousiast vooruit
kijken naar dat wat nog niet is.

Maar we weten dat niet alles altijd wordt zoals we hopen, een ervaring die ook hoort bij het
opgroeiende kind. En dan kun je overvallen worden door gedachten als: Dat wordt niets met
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die toets vanmiddag! Komt het wel goed met het milieu? Wordt het wel wat met dat kind?
Gedachten die ons positieve vooruitkijken voor de voeten gaan lopen. En dat is jammer. Want
een hoopvol perspectief op het leven is belangrijk voor mens en samenleving. Het helpt ons
geloven in groei, in verandering van onszelf en de wereld.

Een van de Bijbelverhalen in dit thema gaat over een vijgenboom die geen vijgen levert. ‘Dat
wordt niks,’ denkt de boer, ‘laten we de boom omhakken.’ Zijn knecht ziet dat anders: ‘Geef
de boom nog een jaar, dan zien we verder.’

Het is een verhaal dat Jezus zijn leerlingen gaf als antwoord op hun vraag: ‘Jezus, die mooie
wereld van rechtvaardigheid en liefde, dat Rijk van God, wordt dat nog wat? We zien er nog
niets van!’

Het wordt echt wel wat! Met het milieu, met het nieuwe jaar, met ieder kind. Soms duurt het
wel lang en zie je het nog niet. En soms denk je dat het perfect moet worden, maar dat hoeft
helemaal niet. En tegen ieder kind zeggen we er graag bij: ‘Geloof maar, het komt goed met
jou! Want jij bent al een prachtig mens, jij bent de moeite waard zoals je bent!’

Uw team



